
 

Donkerrode rozen 
kleuren 
de stilte die je achterlaat. 
 



 

 

Paps, 
 

In alle tinten rood, 

warm en vurig en 

strijdvaardig tot ter dood. 

Fluweelzacht begeleid ik je 

naar je laatste rustplaats. 

Winter doet haar intrede. 

Ook in mijn hart. 
 

Je dochter 

 

 

 

 

 

We nemen afscheid van 

 

 

 

de heer 

Jacques Timmermans 
 

 

 

° 13 oktober 1945 

ⴕ 16 december 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dit melden u bedroefd: 

 
Line en Pascal Timmermans - Clinet 

zijn kinderen 

 
Firmin en Goedele Timmermans - Vermeiren 

Guy Timmermans 

                                                            zijn broers en schoonzus 
 

 

en allen die hem genegen waren. 

 
Met dank aan zijn huisarts dr. Karen Meert en 
het verplegend personeel van het ASZ Aalst  
en het ASZ Geraardsbergen. 

 
Omwille van de Coronamaatregelen nemen 

wij afscheid in beperkte kring. 

 
U kan het afscheid volgen 
op donderdag 23 december 2021 vanaf 10u 
via volgende link: 
 

http://www.livestreamplatform.be/public 

 
U kan samen met ons Jacques een laatste groet brengen 
op donderdag 23 december 2021 vanaf 10u45 
op de begraafplaats van Appelterre-Eichem. 

 
Gelieve uw rouwbetuigingen te zenden naar 
begrafenissen De Deyn, Burchtdam 104, 9400 Ninove 
met vermelding “Jacques Timmermans”. 
Online rouwregister: www.begrafenissendedeyn.be 

http://www.livestreamplatform.be/public

