Er wordt wat afgevlogen in dit boek. Ben je er klaar voor?
Zet dan maar je vliegenierspet of trek je vleugels aan.
3...2...1... Daar gaan we dan!

Vlieg met je huis naar Afrika, dans mee op vrolijke pianomuziek,
vlieg hoger dan de kerktoren, voel vlinders in je buik, verzamel
kroonkurken of veertjes... Laat je dromen meevoeren met de
wolken. Met fantasie kan je heel ver weg dwalen. En dat is maar
goed ook. Maar je kan ook besluiten: ik wil niet weg waaien.

Ik blijf altijd ook graag wie ik ben op mijn plekje in de wereld.

~ Als vogels
in de
lucht
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